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NR. 10 november 2024 
56ste jaargang 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel 

Contributie en dagdeelgeld 2025 

Het is alweer eind oktober en het jaar loopt ten einde. Omdat we graag willen weten met welk 

ledental we het nieuwe jaar starten, ontvang je binnenkort de contributienota voor 2025. Het 

contributiebedrag is door de ALV bepaald op €300,-. 

Help ons onnodig nabellen te voorkomen en maak de contributie voor 2025 na ontvangst van de 

contributiebrief zo snel als mogelijk over op de rekening van de KWA. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Het KWA-lidmaatschap loopt over een kalenderjaar. Wil je opzeggen, doe dit dan zo snel mogelijk 

en uiterlijk voor 1 december 2024. Dit kan via een email aan …… 

ledenadministratie@kwa-vtk.nl  of schriftelijk bij de Ledenadministratie. 

 

Van de vrijwilligers 

Tuingroep:  

Op 9 november komt de tuingroep nog 1x bij elkaar.  

Daarna gaan we aan onze winterslaap beginnen, maar vanaf maart kunnen 

we elke 2e en 4e zaterdag van de maand tussen 9.30 en 12.00 uur alle 

hulp weer gebruiken.                                               Heb je alvast een 

goed voornemen voor 2025!!! 

Frankspreekmeester@gmail.com; 06-23367478 

 

Mededeling Ilse Schoneveld: 

Vrijwilligers gezocht voor vrijdagmiddag 22 november om te helpen onderhoud te plegen aan de 

ovenplaaten. Schoonmaken en behandelen met battwash.  

Het is hoognodig dat er een keer onderhoud gepleegd wordt aan de ovenplaten. Dit is een pittige 

klus in mijn eentje, maar met een aantal vrijwilligers is de klus vast snel geklaard. Misschien ook 

prima voor mensen die thuis een oven hebben en daar vragen over hebben, die kunnen we dan 

onder het werk,  misschien meteen beantwoorden.  

Op vrijdagochtend geef ik keramiekles tot 12 uur. Hulptroepen gevraagd tussen 12:45 en 14:30 

 

Diversen 

KWA-Workshops ‘Basistechnieken’ 
De reeks KWA-Workshops ‘Basistechnieken’ heeft een wat hobbelige tijd achter de rug. Moesten we 

eerder al de Keramiek Versieren workshop van Ilse Schoneveld (7 september) afzeggen vanwege 

te weinig inschrijvingen, nu waren we helaas genoodzaakt om de Workshop ‘Grafiek/Etsen’ die 

Brechtje Verberne op 5 oktober zou verzorgen, te cancelen. Inmiddels hebben we daarvoor 

gelukkig een nieuwe datum kunnen vinden, en wel op 18 januari 2025. Er zijn daarvoor nog 

plaatsen beschikbaar.  

Etsen is een diepdruktechniek waarbij de diepgelegen gedeeltes van een etsplaatje worden 

afgedrukt. In de workshop gaan we een lijn-ets maken: op een zinken plaatje breng je vernis aan 

waarin je met een naald een afbeelding tekent. Vervolgens worden de getekende lijnen geëtst. Die 

zijn dan uiteindelijk op je afdruk als zwarte (of gekleurde) lijnen te zien zijn. Naast het 

voorbereiden, betekenen en etsen van je plaatje leer je hoe je de pers instelt, hoe je je afbeelding 

recht op het papier drukt en hoe je voorkomt dat je vlekken op je werk krijgt. Je leert hoe je je 

plaatje kan afslaan en welke keuzemogelijkheden er zijn bij het afdrukken. Brechtje zal ook 

voorbeelden tonen van vervolgtechnieken zoals kleurenafdrukken, aquatint en vernis.  
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Vóór deze inhaal workshop zal Brechtje zoals gepland op 7 december haar 

grafiekworkshop ‘Monotypes’ verzorgen. Monotype betekent dat je maar één enkele afdruk 

maakt. Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden om dat te doen. Wij gaan drie 

varianten uitproberen. We starten met een ‘reductietechniek’, waarbij je vanaf 

een met inkt ingerolde plaat een afbeelding wegpoetst. De afdruk wordt 

daarbij sterk contrastrijk. Daarna werk je met de ‘doordrukmethode’: op een 

ingerolde plaat beteken je de achterkant van een papier, waardoor er op de 

voorkant een afdruk ontstaat. En bij de derde variant beschilder je een plaat 

en drukt die vervolgens af. Naast het uitproberen van deze drie 

monotypetechnieken leer je ook hoe je met de pers werkt, welk papier 

geschikt is en hoe je de afdrukken mooi en schoon op je papier krijgt. 

Daarnaast krijg je inspirerende voorbeelden te zien van andere 

monotypetechnieken. Er zijn ook voor deze workshop nog plaatsen 

beschikbaar.  
 

 

Op 2 november gaat Hildegard Hamstra door met haar serie ‘Alla Prima’ schilderen. ‘Alla 

prima’ betekent: bij de eerste poging. Het is een techniek waarbij je een nieuwe verflaag toevoegt 

op de voorafgaande, nog natte, verflaag. Dit wordt ook wel nat-in-nat schilderen genoemd. Op 

deze manier schilder je binnen een relatief korte tijd je doek. Het formaat van je canvas/board 

moet klein zijn, omdat het in één sessie moet worden geschilderd.  

In deze tweede sessie (in een eerdere behandelde Hildegard ‘bloemen’) wordt veel nadruk gelegd 

op het zien van abstracte basisvormen, het begrijpen van waarden, het observeren van het 

lichtspel over je onderwerp en de compositie. We vragen je om een object uit je keuken mee te 

brengen. Je kunt werken in een medium van eigen keuze (olie/gouache of acrylverf): wit en 

primaire kleuren in een koele en warme variant. Breng ook een klein formaat canvas of board mee, 

bijvoorbeeld 20x30 cm, of nog kleiner. Ook hier zijn nog plaatsen beschikbaar. 

 

Tenslotte hebben we moeten besluiten om de twee basiscursussen ‘Beeldhouwen’ niet door te laten 

gaan. Ze zouden op 9 november en 7 december worden verzorgd door Rijkhart Mees. We kregen 

voor beide workshops helaas te weinig aanmeldingen om ze kostendekkend te kunnen laten 

plaatsvinden. Jammer, maar het is niet anders. 

 

Nog even ter informatie: Alle workshops worden uiteraard in ons KWA gebouw te Schaarsbergen 

gegeven. Ze duren van 10:30 tot ongeveer 15:00 uur met een half uur lunchpauze. Die lunch dien 

je zelf mee te brengen, maar voor koffie en thee wordt gezorgd. De kosten zijn € 60,- per keer 

voor leden, en € 70,- voor niet-leden. Aanmelden kan bij Wim Andriesse 

wimandriesse@outlook.com  Aan hem kun je ook je eventuele vragen stellen. 

 

Exposities 
 

Christine Los, lid van de grafiek groep van de KWA en David Newman, lid van dinsdagmiddag 

schildergroep van de KWA doen mee met de expositie 

“Geef eens kunst 2024/25” in Galerie Zuid, 109 Molenweg, Harskamp.  

Van 13 november 2024 t/m 11 januari 2025 

Open: woensdag t/m zaterdag 13.30 tot 17.00 uur. 
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Docenten mededelingen 

Maandagochtend  Tekenen en schilderen  A n n e ma r i e  N o o r d e rw e r f  

Horizon & Skyline.  

Begin met schilderstreken op groot papier. Verknip deze tot 

vormen en restvormen en maak een collage, een eigenzinnige 

samenstelling. 

De collage is het uitgangspunt voor een nieuw schilderij, waarin 

horizon, skyline en verbindingen een rol spelen. 

Neem lijm en een schaar mee. Gebruik verschillende materialen 

en technieken.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Emmy                                                                                                                                                   
       
 

 
 
Maandagochtend  Beeldhouwen en keramiek  I l s e  S c h o n e v e l d   
In de maand november zal ik mijn ervaringen en inspiratie van de 

Biënnale van 2024 delen met de cursisten. Op moment van schrijven ben 

ik nog niet weg en kan ik dus ook nog niet aangeven welke kant die 

inspiratie op zal gaan. Het is en elk geval een bijzondere gelegenheid om 

jullie mee te nemen in opgedane creatieve energie. Het is mijn doel om 

de meest indrukwekkende kunstwerken te verkennen die deze editie op 

het gebied van beeldhouwen en boetseren te bieden heeft. 

 

 

 

Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  v a n  G e s s e l   
Herfst 

De schoonheid van verval in de natuur 

We laten ons inspireren door de herfst met zijn karakteristieke kleurenpalet en zijn 

bontgekleurde bladerpracht. 

Neem verschillende soorten herfstbladeren mee. 
 

 
 

Maandagmiddag  Beeldhouwen  J e t  A l t e n b u r g  
Het thema van de maand november is UITVERGROTEN.  

Ter inspiratie kijken we hoe uitvergroten als techniek wordt 

gebruikt bij het beeldhouwen en wat bijvoorbeeld de functie en 

symboliek ervan is.                                                                      

Neem voor de oefening in week 44 een klein voorwerpje mee dat 

in je handpalm past. 

                                         Florentijn Hofman - Aardvarken 

 

Saskia   

 

Elly 
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Maandagvond model en portret  H i l d e g a r d  H a ms t r a  

 

 4 nov.; Portret verschillende standen 

11nov..; Naakt 2 standen 

18 nov.; Gekleed lange stand 

25 nov.; Naakt korte stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagochtend  Portret  M a r i j k e  P o s t ma  

5 november  2 standen  

12 november  1 stand (dubbelportret) 

19 november   1 stand   

26 november  1 stand (zwart-wit-grijstonen) 

 

 

 

 

 

Dinsdagochtend Beeldhouwen  J e t  A l t e n bu r g  

Het thema van de maand november is UITVERGROTEN. 

Ter inspiratie kijken we hoe uitvergroten als techniek wordt gebruikt bij het beeldhouwen en wat bijvoorbeeld 

de functie en symboliek ervan is.                                                                      

Neem voor de oefening in week 44 een klein voorwerpje mee dat in je handpalm past. 

 

Florentijn Hofman - Aardvarken 

 

 

 

 

 

Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren A n j e l i e k  B l a a u w   
5 november gaan we het in de pauze hebben over het thema “Lijnenspel”. 

Een lijn kan een achteloos gezette streep zijn op een stuk papier; het kan 

de verdeling zijn tussen 2 delen, maar 't kan ook een verbinding zijn. Er 

komen afbeeldingen van bekende en onbekende kunstenaars aan bod, 

jong of oud, maar in ieder geval hebben ze een verbinding met elkaar: de 

lijn! 

                                                                                      Antony Gormley 
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Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   M a rg r e e t  H e i n e n  

We gaan verder met het schilderen aan je schilderij, naar aanleiding 

van je keuze voor het seizoen dat je geselecteerd hebt uit de door jouw 

zelf gemengde kleuren. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  M a r g r e e t  H e i n e n  
We gaan verder met het schilderen aan je schilderij, naar aanleiding 

van je keuze voor het seizoen dat je geselecteerd hebt uit de door 

jouw zelf gemengde kleuren.  

 
 

 
 
 

 

 

 

Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  J a c q u e l i n e  L e i j e n a a r   

Ik wil jullie een klein stukje 

vertellen over de keramiste 

Petra Wolf. 

Veel van haar sculpturen 

kennen een verwijzing naar 

het element water. Haar focus 

is gericht op het 

experimenteren met het 

materiaal. 

 

Het is voor haar belangrijk om de klei het werk te laten doen, en in vrije sculpturen en objecten te 

laten groeien 

  

In de geest van Petra wil ik met jullie aan de slag. 

Neem mee, bezemsteel van ongeveer een halve meter en prikkers in verschillende diktes, kloppers 

neem ik mee voor jullie. 
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Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  A n j e l i e k  B l a a u w  

6 november gaan we het in de pauze hebben over het thema “Lijnenspel”. 

Een lijn kan een achteloos gezette streep zijn op een stuk papier; het kan 

de verdeling zijn tussen 2 delen, maar 't kan ook een verbinding zijn. Er 

komen afbeeldingen van bekende en onbekende kunstenaars aan bod, 

jong of oud, maar in ieder geval hebben ze een verbinding met elkaar: de 

lijn! 

                                                                      

                                                                                     Levi van Veluw 

 

 

 

Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  v a n  G e s s e l  

De dingen en het materiaal 

We gaan allerlei dingen afbeelden en laten ons daarbij inspireren door de 

karakteristieken van de herfst:  kleuren, materiaal, structuur, textuur, 

verval, aantasting, enz. 

 

Neem stukken ribkarton mee van kartonnen dozen en verder platte  

materialen die je  bijvoorbeeld in de herfst buiten tegenkomt : gedroogde 

bladeren, takjes, aangetaste dingen, enz. 

Acrylverf, inkt, tekenmaterialen, lijm, mesje. 

  
 

 

Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  A n j e l i e k  B l a a u w   
6 november gaan we het in de pauze hebben over het thema 

“Lijnenspel”. Een lijn kan een achteloos gezette streep zijn op een stuk 

papier; het kan de verdeling zijn tussen 2 delen, maar 't kan ook een 

verbinding zijn. Er komen afbeeldingen van bekende en onbekende 

kunstenaars aan bod, jong of oud, maar in ieder geval hebben ze een 

verbinding met elkaar: de lijn!. 

 

                                                                                     Andre Volten 

 

 

Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen J e t  A l t e n bu r g  

We gaan spelen met kleur! Mengen, combineren, jouw 

palet zoeken. 

Neem voor de opdracht acrylverf, een rolletje schilderstape 

en “veel kleine evengrote” ondergrondjes mee  

(dus een blokje met schilderpapiertjes van 10x15cm, of een 

stapeltje canvasjes van 10x10cm, of je snijdt een groter 

schildervel in gelijke stukken... (max 20x20cm) 

 
  

Willem Roelofs - Hollands polderlandschap met molens (bewerkt) 

 

 
 
Woensdagavond Keramiek  D o l y n  Ku i p e r  
Geen bijzonderheden 
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Woensdagavond Grafiek  B re c h t j e  V e r b e r n e  
 
 
We maken een tafereel; een werk waarin 2D en 3D 

samengaan. Dat kan op allerlei manieren: het 

combineren van objecten met prenten, het 

toevoegen van 3D elementen aan een prent, het 

verwerken van prenten tot een 3D werk etc.  

Dit werd er al gemaakt door Maudy, Christien en 

Jeltje: 

       
    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Donderdagochtend Model en portret  M a r i j k e  P o s t ma  
7 november  naakt model (2 standen)  

14 november  portret (1 stand) 

21 november  gekleed model (2 standen) 

28 november  kort naakt 

 

 

 
 
 

 
 

 

Donderdagmiddag Grafiek  B re c h t j e  V e r b e r n e  

We maken een tafereel; een werk waarin 2D en 3D 
samengaan. Dat kan op allerlei manieren: het combineren van 
objecten met prenten, het toevoegen van 3D elementen aan 
een prent, het verwerken van prenten tot een 3D werk etc.  

 
 
Dit werd er al 
gemaakt door Con, 

Wilma, Pim en 
Helena:     
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vervolg:                         

Brechtje Verberne 

 

 

 

 

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  A n j e l i e k  B l a a u w                               

31 oktober bespreekt Frank in de pauze het thema “Lijnenspel”. Een lijn kan 

een achteloos gezette streep zijn op een stuk papier; het kan de verdeling zijn 

tussen 2 delen, maar 't kan ook een verbinding zijn. Er komen afbeeldingen 

van bekende en onbekende kunstenaars aan bod, jong of oud, maar in ieder 

geval hebben ze een verbinding met elkaar: de lijn!.  

 Michihiro Sato 

 

 

 

 

Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  M a rg r e e t  H e i n e n  

We gaan verder met het schilderen aan je schilderij, naar 

aanleiding van je keuze voor het seizoen dat je geselecteerd 

hebt uit de door jouw zelf gemengde kleuren. 

 

 

 

 

 

Vrijdagochtend  Keramiek  I l s e  S c h o n e v e l d  

In de maand november zal ik mijn ervaringen en inspiratie van de 

Biënnale van 2024 delen met de cursisten. Op moment van 
schrijven ben ik nog niet weg en kan ik dus ook nog niet aangeven 

welke kant die inspiratie op zal gaan. Het is en elk geval een 
bijzondere gelegenheid om jullie mee te nemen in opgedane 
creatieve energie. Het is mijn doel om de meest indrukwekkende 

kunstwerken te verkennen die deze editie op het gebied van 
keramiek te bieden heeft. 

 

 

 

Vrijdagmiddag Model en portret  M a rg r e e t  H e i n e n   
  1 november korte standen 

  8 november portret       

15 november naaktmodel 2 standen 

22 november gekleed model  

29 november korte standen: ogen, neuzen, monden van elkaar 

 


